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Op dinsdag 19 maart speelden we de  

5e ronde van de interne (zomer)competitie  

waarin evenals vorige week maar liefst 12 

partijen werden gespeeld. En wat een avond! 

Slechts één remise en ook die partij had in 

een beslissing kunnen/moeten eindigen!  

Het witte en het zwarte kamp hielden elkaar 

vrijwel in evenwicht: zes overwinningen 

werden er genoteerd voor de zwartspelers, 

vijf voor hun witte opponenten. En dan die 

ene remise waarover later ongetwijfeld meer 

want dat was volgens mijn bescheiden 

mening de Partij van de Week!  

 

Markus Lohrer kwam al snel na de opening 

lekker te staan tegen Loek Beekman, hij 

kreeg drie pionnen voor een stuk en een 

flinke koningsaanval waarbij de koning van 

Loek nou niet bepaald veilig stond. Loek 

kwam er nog enigszins uit maar dat kostte 

hem wel een stuk en ondanks flink 

tegenstribbelen kon hij dat niet meer redden. 

Goed bezig die Markus die met deze over-

winning opstoomde naar de zesde plaats!  

Gerbrand Beekman won met zwart een  

stuk tegen John Woestenenk en dat was 

uiteindelijk wel voldoende voor de winst. 

 

 

 

 

 
 

 
Wil Kauffman won met wit twee pionnen 

tegen Sudhir Singh. Deze meneer kan een 

behoorlijke pot spelen, dat is ons wel 

duidelijk, maar hij speelt het nog allemaal  

net iets te snel en met nog iets te weinig oog 

voor de mogelijkheden van de tegenstander: 

een bekend verschijnsel... De twee pionnen 

voorsprong waren genoeg voor Wil om de 

partij winnend af te sluiten.  

 

 

Leo Blaas en Tim van Rijswijk speelden een 

wilde partij waarbij Leo de koning van Tim 

danig onder vuur nam. Het zag er allemaal 

behoorlijk listig en lastig uit maar Leo koos 

een verkeerde voortzetting die hem een vol 

stuk kostte. Daar wist Tim wel raad mee, hij 

hield het voordeel vast tot het eind van de 

partij en boekte een vol punt. Leo lijkt tot nu 

toe een beetje als Kop van Jut te fungeren: 

hij krijgt redelijke tot goede stellingen maar 

slaagt er bijna wekelijks in die om zeep te 

helpen door de tegenstander een stuk of iets 

anders cadeau te doen. Heel vriendelijk Leo 

maar denk ook aan jezelf... 
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Jense van der Wal (met wit) en Jos Bergers 

speelden een mooie en scherpe pot. Jos stond 

actief terwijl met name de paarden van Jense 

wat passief toekeken. Jos won een volle toren 

en daarmee in feite ook de partij. Fraai 

gespeeld heren!  

 

 

Ruud van Dijk ging met zwart vol in de 

(konings)aanval tegen Giuseppe Gastaldi  

en liet er weinig misverstand over bestaan 

wat zijn intenties deze avond waren: een 

overwinning, niks meer en niks minder! 

Dame, paard en torens werden in stelling 

gebracht om de vijandelijke monarch te 

grazen te nemen en er leek geen ontsnapping 

meer mogelijk. Giuseppe probeerde nog met 

een slinks torenoffer eeuwig schaak te 

forceren maar Ruud nam het kasteel niet aan 

en liep doodleuk weg met zijn koning waarna 

mat onvermijdelijk was. Ook hier fraai 

gespeeld mannen! 

 

 
 

 

 

 
 

 
Paul Huisman offerde met zwart tegen Kees 

Vink een pion in een Franse partij: dapper 

maar of het verstandig was vraag ik me af. 

Paul vroeg zich dat gedurende de partij 

waarschijnlijk zelf ook af want dat kleinood 

zag hij nimmer meer terug. Kees deed 

degelijke zetten (zoals we van hem gewend 

zijn) en kwam in een aangenaam toren-

eindspel terecht. Paul deed vervolgens een 

zeer opportunistische zet en sloeg met zijn 

loper een pion op h2, een zet die verdacht 

veel deed denken aan wat Fischer in de 

eerste matchpartij tegen Spassky deed 

tijdens hun legendarische WK-match in 1972 

in Reykjavik. Spassky sloot de loper in en 

won de partij, maar niet de match zoals we 

allen weten. Fischer speelde dat naar zeggen 

omdat hij Fischer was, hij kon alles spelen. 

Zeer waarschijnlijk wist hij zelf ook wel dat 

het niet goed was, het is namelijk behoorlijk 

onwaarschijnlijk dat een speler als Fischer (op 

dat moment met kop en schouders nummer 1 

in de schaakwereld) niet gezien zou hebben 

dat het op den duur verloor. Maar hij speelde 

wat hij speelde omdat hij Fischer was 

waarmee hij een duidelijk statement maakte. 

Maar wat bezielde Paul in zijn partij tegen 

Kees?? Met het simpele g3 en Kg2 ging de 

loper immers verloren! Wilde Paul in de 

voetsporen treden van Fischer en hiermee 



zeggen dat ook hij kan spelen wat hij wil, 

omdat hij Paul Huisman is? Ik betwijfel het 

en houd het op een moment van verstands-

verbijstering, overigens een kenmerk van 

geniale personen: er is dus nog hoop Paul... 
 

 

 
 

 
Bas von Königslöw en Felix Ferschtman 

speelden een boeiende en lastige partij. 

Beiden kregen een dame, twee torens en 

twee lopers waarbij Bas intussen een 

pionnetje had buitgemaakt. De stelling  

was complex en kostte met name Felix  

zeeën van tijd. Zoveel dat hij zelfs door  

zijn vlag ging in een waarschijnlijk niet  

meer te houden stelling. 
 

 

 
 

 
Ook Han Terpstra (achter de witte stukken) 

en Yassin Mostfa speelden zeker geen saaie 

pot. Dreigingen over en weer waarbij er hier 

en daar wat kansjes werden gemist: tja, als 

we perfect zouden spelen zouden we niet elke 

week naar het kabouterhuisje gaan... Beide 

spelers kwamen hier in een eindspel terecht 

met dame, twee torens en zes pionnen 

waarbij Yassin uiteindelijk het beste van het 

spel had. Hij joeg de witte koning over het 

hele bord wat leidde tot mat midden op het 

bord.  

Uw verslaggever (Han Nicolaas) speelde met 

wit een aardige aanvalspartij tegen Jan 

Zonneveld. Ik heb meerdere malen tegen Jan 

gespeeld en het waren altijd lange en zeer 

taaie gevechten. Vanavond kreeg ik echter al 

gauw een prettige stelling met veel ruimte, 

actief spel en een sterk pionnencentrum. Jan 

stond wat passief en verdedigde niet zo goed 

en vastberaden als ik van hem gewend ben. 

Ik had op diverse momenten een stuk voor 

twee pionnen kunnen offeren maar ik wilde 

geen al te grote risico's nemen en versterkte 

mijn stelling. Jan had weinig zinvolle zetten 

meer, verloor een stuk en gaf vrijwel direct 

daarna op. 
 

 
 

 

 
 

 
Frits Berendse speelde een goede, aan-

vallende partij met wit tegen Hans Jacobs 

en kreeg een fijne stelling met veel ruimte  

en actief spel. Frits won een pion in het 

eindspel met aan beide kanten drie lichte 

stukken, Hans kwam in vliegende tijdnood  

en moest het onderspit delven.  

 

En dan die ene remise! Rens ter Veen en 

Willem Brizee speelden een werkelijk 

bloedstollende en adembenemende partij 

waarin het alle kanten op kon en ook ging. 

Rens opende 1.d4 (tactiek?) en Willem 

antwoordde met d5. Een rustige opening? 

Vergeet het maar! Al snel sloeg de vlam in  



de pan, Rens won de pion op b7 en Willem 

plantte een loper op e3, middenin de witte 

stelling! Wat een monster van een loper was 

dat, het legde de hele boel plat. Rens kon 

met goed fatsoen niet rokeren maar ook de 

koning van Willem bleef lekker in het centrum 

staan. Rens won er nog een pion bij maar 

Willem had zeer actief tegenspel met een 

ijzersterk loperpaar. Met een petite maar 

venijnige combinatie won Willem vervolgens 

de kwaliteit waarna er rond 23.15 uur een 

eindspel op het bord kwam met toren en pion 

voor Willem tegen loper en pion voor Rens. 

Ga er maar aan staan als je al 3½ uur bezig 

bent! Voor het inmiddels massaal toe-

gestroomde publiek (het was verreweg de 

langste partij van de avond) wilden de twee 

matadoren er nog wel even voor gaan zitten. 

Willem leek prima kansen te hebben op een 

overwinning aangezien de koning en loper 

van Rens niet heel actief waren. De vrijpion 

was echter een akelig handenbindertje en 

daar moest Willem terdege rekening mee 

houden. Willem had echter ook een vrijpion 

maar het lukte niet die dichter naar de 

overkant te brengen. Er werd nog lange tijd 

gewikt, gewogen en geschoven maar rond 

middernacht besloten de heren toch tot 

remise. Wat een pot! Of het theoretisch 

gewonnen was voor Willem durf ik niet te 

zeggen, daar moeten de befaamde tablebases 

maar een oordeel over vellen. Vanuit 

menselijk oogpunt was het in ieder geval  

een beauty van een partij, in mijn ogen  

de Partij van de Week. Chapeau heren! 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Uit de stand blijkt dat Rens aan kop blijft met 

22 punten, op twee punten gevolgd door 

Peter de Man die deze avond afwezig was. 

Drie spelers volgen met 19 punten. Het 

belooft overigens een boeiende tweede 

seizoenshelft te worden. Aan de kop van  

de ranglijst vinden we spelers die we daar 

'normaal' gezien niet of niet zo gauw 

terugvinden: Peter op een prachtige 2e 

plaats, Willem op 5 en Markus op 6. Aan de 

andere kant geeft de staart van de ranglijst 

ook een aantal verrassingen te zien: Felix  

op nummer 21, Perry op 23 (maar nog niet 

gespeeld) en Leo op de 27e en voorlaatste 

plaats. Dat belooft wat voor de rest van het 

seizoen! 
 

Uitslagen 5e ronde interne zomer-

competitie, 19 maart 

 

Wit Zwart Uitslag 

Rens ter Veen (A) Willem Brizee (A) ½-½ 

Han Terpstra (A) Yassin Mostfa (A) 0-1 

Frits Berendse (A) Hans Jacobs (B) 1-0 

Loek Beekman (B) Markus Lohrer (B) 0-1 

Han Nicolaas (A) Jan Zonneveld (B) 1-0 

Kees Vink (A) Paul Huisman (B) 1-0 

Bas von Königslöw (A) Felix Ferschtman (A) 1-0 

John Woestenenk (A) Gerbrand Beekman (A) 0-1 

Jense van der Wal (B) Jos Bergers (B) 0-1 

Giuseppe Gastaldi (B) Ruud van Dijk (B) 0-1 

Leo Blaas (A) Tim van Rijswijk (B) 0-1 

Wil Kauffman (B) Sudhir Singh (B) 1-0 

 

Vanavond, dinsdag 26 maart, spelen we  

de 6e ronde van de interne competitie. 

 

 

 


